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Na zoâ€™n lange tijd heb ik weer gewandeld

in de schoonheid van Uw schepping

heb ik gezien hoe U in goedheid handelt

in nieuw seizoen en nieuwe ontwikkeling. 



Ik mag weer zien hoe Uw zon als bron

van warmte jong leven laat ontkiemen

tot eer van U die Zelf de dood overwon

en genas daardoor ook onze striemen. 



Na sombere grauwe wolkenhemel

ontstak U weer de vreugd van zonnelicht

en zie de aard is vol met nieuw gewemel

dat zich tot Uw stralende hemel richt 



Dan mogen wij ons in Uw liefde verblijden

door Uw genade goed en groot

moeten wij U danken voor Uw lijden

en Uw redding uit onze wisse dood. 
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